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Beste Vrienden

2017 was voor de werking van Kurukshetra vzw een 
goed jaar. Dankzij jullie hebben we de mensen en or-
ganisaties in India en België die in onze doelstellingen 
genoemd worden, behoorlijk financieel kunnen onder-
steunen.
We hebben dit jaar echter ook moeten vaststellen dat 
de (werk)omstandigheden in de melaatsenkolonies 
van Brahmapuri en Dehradun drastisch veranderd zijn. 
Dat is een grote zorg voor de verantwoordelijke Pierre 
Reyniers en voor alle bewoners. Jullie vinden een neer-
slag van die bevindingen verder in deze nieuwsbrief.
Sivananda Home gedijt goed en aan de bouwont-
wikkelingen in de Sivananda Ashram in Uttarkashi 
is weer een nieuw onderdeel toegevoegd, nl. het 
“Chidananda Home”, bedoeld voor de opvang van 
oudere daklozen uit die regio. Ook hierover vinden 
jullie verder meer nieuws. Aan initiatieven in het ka-
der van de vluchtelingenproblematiek hebben we 
eveneens ons steentje kunnen bijdragen.    

We gaan dus met goede moed verder in 2018. We 
hopen ook nu weer nieuwe kansen te creëren en pro-
blemen op te lossen waar mogelijk.
Ik wil iedereen graag een gelukkig en gezond 2018 
toewensen, een jaar waarin we weer ten volle kunnen 
samenwerken om mensen te helpen die in een achter-
standssituatie verkeren.
Wij blijven jullie oprecht dankbaar voor jullie blijvende 
betrokkenheid en vriendschap voor al dit werk. Telkens 
weer zijn we verbaasd over wat er tot stand gebracht kan 
worden door een relatief kleine, maar bevlogen groep.  
Namens iedereen die we trachten te helpen onze 
dank.
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Bezoek aan de melaatsendorpen

Kurukshetra: ontstaan en inspiratie
De band tussen Kurukshetra en KKM Handweaving, 
weefateliers voor leprapatiënten, is officieel beves-
tigd met de oprichting van Kurukshetra vzw in maart 
1996. De vriendschap is ontstaan nadat we een paar 
jaar voordien een bezoek brachten aan Brahmapuri, 
de melaatsengemeenschap nabij Rishikesh.

‘We’ zijn 5 yogaleraars, opgeleid bij Yoga Vedanta 
Aalst, die toen een yogaprogramma volgden in de 
ashram van Swami Sivananda. Dit yogacentrum in Ris-
hikesh is gerenommeerd in heel India en ver daarbui-
ten voor de degelijkheid van het onderricht en voor 
zijn vele sociale werken ten bate van zieken, daklo-
zen, kinderen en melaatsen. 

Swami Sivananda, overleden in 1963, was arts en een 
spiritueel meester die een grote stempel heeft ge-
drukt op de verspreiding van yoga in het Westen. Zijn 
leven, en dat van zijn opvolger, swami Chidananda, 
was een voorbeeld voor elkeen die met hen in aanra-
king kwam. Hun goedheid, gulheid en menslievend-
heid was aanstekelijk en hebben velen ertoe aange-
zet om hun verlangen naar persoonlijk comfort om 
te buigen naar het verlangen om mensen te helpen 
die in nood zijn. Zo is het ook ons vergaan: hun voor-
beeld heeft ons doen nadenken en handelen.

Swami Chidananda heeft de wonden van de melaat-
sen eigenhandig verzorgd, van hen die verstoten wa-
ren en waar met een grote boog omheen gelopen 
werd. Indrukwekkend was de reactie van de zieken op 
zijn liefdevolle zorg en respect. Als volwaardig mens 


